
Fijn dat je er was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen  
OTH 403: 2 

 
‘ 

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

In m’n handel, in m’n wandel, 
In m’n slapen en ontwaken, 

‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 * Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee 
naar de kerk? 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : zondagmorgen 13 april 2025 
Dominee   : Ds. WF Jochemsen 
Bijbelgedeelte : Mattheüs 27: vers 57 t/m 61 



Palmzondag: 
De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin 
van de Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd 
binnengehaald in Jerusalem. De mensen zwaaiden met palmtakken 

en zongen hosanna. Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen 
week later werd vermoord als een zware misdadiger! 

 
Witte donderdag: 

Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noe-
men dit het laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood in 

stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt voor 
iedereen gegeven. En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is 

mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten. 
 

Goede Vrijdag: 
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is 
doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, 

wat zal dat pijn hebben gedaan. 
Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er 
was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet 
zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit 
deed Hij, omdat Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis 

heeft gedragen.  

Dank U dat ik weten mag: 

Pasen is een blijde dag. 

Dan denken we eraan, 

de Zoon van God is            

opgestaan! 


