Hand-out Heilige Geest zondagavond 4 augustus 2024 Ds. G.M. Bijkerk
Hervormde Gemeente Ameide

De Heilige Geest leert ons de lessen van Jezus !
Centrale Schriftlezing: Johannes 16 : 5 -15 en 29-33
Kernteksten:
Johannes 16 : 12 en 13:
‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar kunt het nu ( nog) niet dragen.
Maar als de Geest der waarheid komt, zal Hij u de weg wijzen in heel
de waarheid
Johannes 16 : 33
‘Deze dingen heb ik tot u gesproken opdat jullie in Mij vrede zult hebben.
In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed: Ik heb de
wereld overwonnen.

Heb goede moed is een herinnering aan ‘heb goede moed in de storm’in
Marcus 6 : 50 ‘Heb goede moed, Ik ben het, wees niet bevreesd.
En deze storm is weer 2¢ storm, een herhaling van de storm in Markus 4 : 35-41

Marcus 4 is ook al een oefening in vertrouwen en een TEKEN, een openbaring van Jezus’
macht. Maar... wat leren wij als discipelen daarvan?

Zelfs bij de herhaling ( 2¢ storm) lezen we : ze hadden er niets van begrepen omdat hun
hart verhard was !

Jezus traint zijn discipelen en ons in geloof en vertrouwen. De Heilige Geest is nodig voor
geloof én voor Geestelijke groei, groei in geloof

Je blijft toch niet altijd een baby in het geloof?! Jezus voedt op, traint van klein naar
steeds groter, van eenvoudig naar moeilijker. Daarom is de

Uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren is heel hard nodig om inzicht te
krijgen in de lessen van Jezus:

Verschil 1° en 2¢ storm als voorbereiding op de 3 storm voor de wederkomst:

1¢ storm: Jezus is in het schip bij de discipelen en slaapt
2¢ storm: Jezus is boven op de berg, bidt daar, terwijl hij de strijd van de discipelen ziet
3¢ storm: Jezus is boven in de hemel sinds hemelvaart

Zijn werk in de hemel is voor zijn discipelen nu in de storm

Hij ziet onze worsteling met de storm van verleiding en verdrukking
Hebr. 10 : 32-39 laat Jezus zien als biddende Hogepriester en geeft de opdracht voor ons

Verdrukking van onze medegelovigen ( Nacht van Gebed: Open Doors — vrijdag 28 mei)

Dat is bemoediging én de oproep voor vandaag

Bemoediging met oog op de toekomst: Jezus komt ! Zijn (weder)!

Zijn (weder)komst is te vergelijken met de late komst van Jezus in de 28 storm, nl. pas
de 4¢ nachtwake ( Markus 6 : 48) d.w.z. pas in het laatst van de nacht!

e Overdenking/besprekingsvragen:

1. Lees de bijbelgedeelten nog eens door met de preek in gedachten. Welke nieuwe
of verrassende inzichten heb je door de preek gekregen ?

2. Welk beeld werd er in de preek van Jezus gegeven? Wat is lastig of mooi daaraan?

3. Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap van de preek ?

4. Waar roept de preek jou toe op?



