Vanmorgen zingen we lied OTH 401:

God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht th
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Fijn dat je er was vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een

mail sturen. Het e-mailadres van dominee Lock is:
ronjflock@hotmail.com.

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar

de kerk?

Naam

Datum
Dominee
Bijbelgedeelte

: zondagmorgen 9 juni 2024
: Ds. R.J.F. Lock
: Lucas 12: vers 13 t/m 21
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De rijke dwaas

‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. - Lucas 12: 16, 17



Er komt een man naar de Heere Jezus toe. Wat wil deze man
van Jezus?

Waarom hoef je je geen zorgen te maken? Ben jij wel eens be-
zorgd

Welk antwoord krijgt de man? Wat vind je van dit antwoord?

God zorgt voor ons. Merk je dat ook in jouw leven?

De Heere vertelt een verhaal over een rijke man. Wat doet deze
rijke man? Is wat hij doet goed of fout?

Wanneer ben je eigenlijk echt rijk? En wanneer ben je echt
arm?

De man in het verhaal houdt alles voor zichzelf. Vind jij het
soms moeilijk om iets aan andere mensen te geven?




